
 

 
 

 

Groene Viering in de Lukaskerk 
27 april 2025 

 

Sabbat – rust voor mens en natuur 
 
Komen wij nog wel eens tot rust in onze 24-uurs economie en met onze 
overvolle agenda’s? Weten we van ophouden i.p.v. steeds maar doorhollen? 
Mogen de aarde, de planten, de dieren ook eens tot rust komen? Wat heeft de 
zondagsrust ons te zeggen? 
De zevende dag en niet de mens als hoogtepunt van de schepping. De sabbat 
als geschenk van bevrijding voor al wat leeft. Een sabbateconomie en 
sabbatspiritualiteit als verzet tegen grenzeloze groei. 
 
Daar gaat het over in een groene viering op de zondag na de Dag voor de Aarde 
(22 april) voorbereid door de werkgroep Groene Lukas.  
 
Welkom op 27 april om 10:15 in de Lukaskerk, Om en Bij 2, 2512 XK Den Haag. 
 
Meer informatie via groenelukaskerk@gmail.com 
 


